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NB Zondag 5 januari 2025  
Vandaag gaat in de dienst de heer G. de Haan uit Sliedrecht voor.  
Muzikale medewerking wordt verzorgd door Anja Breedijk. 

Er is jeugdkerk en kindernevendienst.  
 
Zondag 12 januari gaat ds. Mevr. A. Geerenstein uit Rhoon voor.  
Muzikale medewerking wordt verzorgd door Sjaak Kazen.  

 
Liturgie zondag 5 januari 2025  
Mededelingen/Welkom en aansteken van de Paaskaars 
Intochtspsalm 121: 1, 2, 4 
Stil gebed 
Votum en groet 
Zingen: klein gloria 
Openingsgebed 
Inleiding 
Tien woorden 
Zingen: HNL 513 
Gebed bij de opening van het woord 
Kindernevendienst 
Schriftlezing: Oude Testament – Psalm 1 

Zingen: Psalm 1 

Schriftlezing: Nieuwe Testament – Jacobus 1, de verzen 22 tot en met 25 

Zingen: ‘Heer God, nu wij hier met elkaar’ - Lied voor Nieuwjaar 

(Tekst: ds. Reinier Kleijer – Melodie: HNL Lied 995) 

1. Heer God, nu wij hier met elkaar 

   aan het begin van 't nieuwe jaar 

   bijeen zijn rond Uw heilzaam Woord 

   dat onze levens richt en spoort, 

   vragen wij: doe ons steeds verstaan 

  de weg die wij hebben te gaan. 

 

2. Als wij dit jaar hier samen zijn 

   rondom Uw Woord, met brood en wijn 

   en voor het water van de Doop 

   – in liefde en geloof en hoop –, 

   vragen wij U: maak met Uw Geest 

  ons samenzijn steeds tot een feest. 

 

3. Alles wat nu nog toekomst is, 

   is onbekend en ongewis. 

   Wij vragen U: wees ons nabij, 

  iedere dag, elk uur, – altijd. 

  Omgeef met liefde ons bestaan 

  en moedig met Uw Geest ons aan. 

Prediking 

MARANATHAKERK 

Giessenburg  

PKN gemeente 



2 
 

Zingen: Lied 90a:1, 3, 4 

Kindernevendienst terug 

Lichtcredo Tekst: Jacqueline Roelofs – Melodie: HNL 103C 

Wij geloven in het leven 

uit de duisternis ontwaakt. 

Wij geloven in de adem 

die ons wakker heeft gemaakt. 

Ja, wij durven te geloven 

in het licht dat mensen raakt. 

 

Wij geloven in de woorden, 

ons door Jezus voorgedaan. 

Wij geloven in zijn voorbeeld 

dat nog mensen op doet staan. 

Ja, wij durven te geloven 

in het licht, ons voorgegaan. 

 

Wij geloven in de liefde 

die verdeeldheid overwint. 

Wij geloven in de hemel 

die op aarde dan begint. 

Ja, wij durven te geloven 

in het licht dat ons verbindt. 

 

Wij geloven in een toekomst, 

die op vrede is gericht. 

Wij geloven in de zoektocht 

naar dat stralend vergezicht. 

Ja, wij durven te geloven 

in het niet te doven licht. 

 

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader 

Toelichting op de collecte door de diaken 

Slotzang: HNL 416 

Zegen 

 

Collecte 
Vandaag is de eerste collecte voor Kerk in Actie voor Syrië. In Syrië leven veel christenen 
momenteel tussen hoop en vrees na de omwenteling van het regime. De val van een wrede 
dictator biedt hoop, maar tegelijkertijd rijzen vragen over wat de toekomst zal brengen. Wie 
zal de macht grijpen en wat betekent dat voor de vrijheid van de kerk? Gedurende de 13 jaar 
durende burgeroorlog hebben miljoenen mensen hun land moeten ontvluchten. Kerken zijn 
kleiner geworden, maar hun betekenis is niet afgenomen. In deze donkere tijden bieden 
kerken niet alleen voedsel, onderdak en troost aan, maar geven zij mensen ook de moed om 
door te gaan. Vandaag vragen wij om uw gift voor de kerken in Syrië. Van harte bij u 
aanbevolen!  
De tweede collecte is voor de kerk en voor de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 

 
Bloemen  
De bloemen gaan deze zondag met onze hartelijke felicitaties naar zr. Corry van den Berg. 
Margreeth Aantjes brengt de bloemen weg.  
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Mededelingen 
-Zieken 
Ed Klapwijk is sinds 2e kerstdag opgenomen in het Beatrixziekenhuis op de Afdeling 
Neurologie. Op dit moment is nog niet duidelijk waar zijn klachten vandaan komen. Daar 
wordt onderzoek naar gedaan en we hopen daar de komende tijd duidelijkheid over te 
krijgen. Met vriendelijke groet Lucy Klapwijk-Reitsema 
 
Laten we met elkaar om zieken heen staan en hen gedenken in ons gebed.  
 
Bericht van de kerkenraad 
Het jaar anno 2024 is ten einde en we hebben de eerste stappen gezet in het nieuwe jaar 
2025. Namens de kerkenraad wil ik u allen een goed,  gezond en een gezegend nieuw jaar 
toewensen.  
Zondag na de dienst is er de mogelijkheid om elkaar de hand te schudden en alle goeds te 
wensen, dat is een goede gewoonte ook al weten we dat dit in de praktijk zeker niet altijd uit 
zou komen. Ook in het nieuwe jaar zal er verdriet, pijn, gemis, onrecht en verdrukking zijn 
hoe hartstochtelijk onze wensen naar elkaar ook zijn. Maar die wens die we naar elkaar 
toespreken heeft ook een taak in zich. Je kunt elkaar niet alle goeds toewensen en de rest 
van het jaar met je armen over elkaar gaan zitten. Elkaar alle goeds toewensen betekend 
naar elkaar omzien, de helpende hand bieden en tijd vrijmaken voor het goede doel.  Zo zijn 
het niet alleen wensen en woorden, maar ook daden. En zeker,  daarmee zal alle pijn, 
verdriet en gemis niet aan ons voorbij gaan maar het maakt het wel draaglijker.  Zoiets als: 
gedeelde smart is halve smart. 
Als we dat met elkaar kunnen bewerkstelligen mogen we gedragen door Gods zegen met 
goede moed het nieuwe jaar ingaan. 
Namens de kerkenraad,  Martien van Tuijl. 
 
Nieuws vanuit de Diaconie 
Tussenstand Diaconie Project tegen kinderarbeid in Ethiopië. 
De Diaconie wil u hartelijk bedanken voor uw bijdragen tot nu toe aan het Diaconieproject 
van Woord en Daad tegen kinderarbeid in Ethiopië. Dankzij uw giften in de collectes in 2024, 
waaronder die van de kerstnachtdienst, hebben we in korte tijd al een mooi bedrag 
opgehaald. De Diaconie heeft dit bedrag verdubbeld vanuit de vrije middelen, waardoor we 
een eerste donatie van €1.750,- hebben kunnen doen. Wat een fantastisch begin! Uw steun 
maakt een groot verschil en helpt kinderen in Ethiopië een betere toekomst te krijgen. 
Nogmaals, dank voor uw giften. Mogen we ook in het nieuwe jaar op uw steun rekenen? 
 
Kerstboom 
Afgelopen vrijdag is de door de gemeente versierde kerstboom weer opgeruimd. 
Op het podium voor in de kerk liggen de overgebleven kerstballen/versieringen. 
Na de dienst kunt u de versieringen die u meegebracht heeft eventueel weer meenemen.  
Alles wat overblijft, zullen wij bewaren voor volgend jaar. 
 
Awake-event 
Vanavond, 5 januari, gaat er weer een nieuw Awake-event plaatsvinden. Daar zal 
gastspreker Michiel Dubbelman het gaan hebben over het thema: “Geboren aanbidders”. 
Tijdens de avond neemt de spreker ons mee in het thema, is er ruimte voor interactie, gebed 
en aanbidding. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten. Het event vindt plaats in de 
Maranathakerk en start om 19:00, inloop vanaf 18:45. Awake is vóór jongeren (doelgroep: 14 
t/m 30 jaar). Zien wij jou daar? Tot vanavond! 
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Koffieochtend 
Na een zeer geslaagde koffieochtend in december 2024 is dinsdag 
a.s. er weer een koffieochtend. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar zodat 
wij met elkaar een gezellige ontmoeting kunnen  hebben. 
   
 

 
 
Collectebonnen 
Maandag 6 januari kunnen er weer Collectebonnen gekocht/afgehaald worden tussen 19.00-
19.30 uur in de hal boven in de kerk. 
 
Welkom in het soepcafé! 
Op 31 januari a.s. wordt voor de eerste keer een soepcafé georganiseerd in de Stigt. 
We willen met elkaar, onder het genot van diverse soepen en een broodje, genieten van een 
laagdrempelig samenzijn en warme gezelligheid. Het sociale karakter staat op de voorgrond. 
Naasten, wellicht minder betrokken bij de kerk, zijn van harte welkom. Nodigt u hen uit om 
met u mee te komen?  
Omdat het de eerste keer is dat we het soepcafé organiseren, willen we u vragen om u op te 
geven bij Wim of Annette. 
Mocht vervoer van en naar de Stigt een probleem zijn, laat dit dan weten, we kunnen u 
ophalen en weer thuisbrengen. 
Voor het deelnemen aan de maaltijd zijn geen kosten verbonden, wel zal er een bus staan 
waar een vrijwillige bijdrage gegeven kan worden voor het Leger des Heils om ook hun 
soepbus te ondersteunen. 
 
Waarom heet dit een soepcafé? Omdat het werkt als bij een café. U komt op een moment 
dat u het schikt en gaat weer op een moment dat u het wilt.  
Het soepcafé is geopend van 17:30 tot 19:30 uur. 
Wees welkom! 
 
Hartelijke groeten Wim van Oosterom en Annette van Maanen 
willemvo@outlook.com 06-20442084 
annette3105@gmail.com 06-43270819 
 
Toerustingsavonden over de Heilige Geest 
We leven in een tijd waarin we allemaal verlangen naar verdieping, verbinding en groei in 
ons geloof. Daarom nodigen we jullie van harte uit voor onze bijzondere toerustingsavonden 
over de Heilige Geest! Deze avonden leren we meer over de kracht en de werking van de 
Heilige Geest in ons leven. 
De Heilige Geest is de Helper die ons leidt, inspireert en versterkt. Tijdens deze avonden 
willen we samen ontdekken hoe we de Heilige Geest kunnen toelaten in ons dagelijks leven. 
Susanna Versteeg komt om onderwijs te geven aan de hand van onder andere de volgende 
vragen: 

• Wie is de Heilige Geest? 
• Wat doet de Heilige Geest? 
• Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? 

De toerustingsavonden vinden plaats op woensdag 15 en woensdag 29 januari in de Rank in 
Giessenburg van 19:45 – 21:30 uur in de Rank. Inloop vanaf 19:30 uur. Iedereen is welkom! 
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-Giften/collecte  
U kunt uw gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  
 
 
 
 
Data ter herinnering 
5 januari   kindernevendienst en jeugdkerk 
5 januari   19.00 uur, Awake 
6 januari   19.00 uur, collectebonnen verkoop 
7 januari    koffieochtend 
13 januari   Start Alpha cursus 
24 januari   gespreksavond van de dames VHGL 
26 januari   Kerk-school-gezinsdienst 
31 januari   maandsluiting Bredero’s Hof door ds. Menkveld 
31 januari   17.30-19.30 uur, Soepcafé in de Stigt 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 12 januari. Kopij voor de 
Nieuwsbrief vóór donderdag 9 januari 2025,  20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com data ter herinnering 
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